
  



Voorwoord 

Dit jaar trekken we samen naar het Wilde Westen, een plek vol avontuur, mysterie en stoere 

cowgirls! Stap mee in deze wereld, waar je met je lasso de eindeloze prairies verkent en de 

saloon binnenstapt voor een drankje na een lange tocht vol spel. 

10 dagen lang worden jullie ECHTE cowgirls! Zet je hoed stevig op je hoofd, trek je boots aan 

en maak je klaar voor een kamp vol actie. Ga op ontdekking, beleef gekke avonturen, lach tot 

je buik pijn doet en maak herinneringen (en vriendschappen!) die je nooit meer vergeet. 

De leiding heeft hun cowboyhoeden al opgezet, hun sjaaltjes geknoopt en alles voorbereid… 

Zijn jullie klaar om mee op avontuur te gaan? 

Maak je klaar voor een kamp vol plezier, hechte vriendschappen en onvergetelijke avonturen. 

Wij kunnen alvast niet wachten… jullie ook niet, toch? 

Tot dan, cowgirls! 

 

De leidingsploeg  

  



Praktische informatie 

De Ribbels trekken er dit jaar met de trein op uit.  

De Speelclub, Kwiks, Tippers en Tiptiens trekken er dit jaar met de bus op uit.  

De Aspi’s trekken er dit jaar met de fiets op uit.  

 

Vertrek naar Hoogstraten: 

 

• Voor de Ribbels spreken we af op zaterdag 4 juli 2026 in piekfijn uniform. Zij zullen 

vertrekken met de trein naar de kampplaats. De leden worden dus aan het station 

van HALLE om 9u50 verwacht. 

 

• De Speelclub, Kwiks, Tippers en Tiptiens worden op woensdag 1 juli 2026 verwacht 

aan de sporthal van Herne. Het exacte uur wordt nog via de WhatsApp-groepen 

meegedeeld. Eventuele wijzigingen in de vertrekplaats zullen ook in de groep 

gecommuniceerd worden. Piekfijn uniform aan & lunchpakket mee!   

 

• De Aspi’s worden op dinsdag 30 juni 2026 aan de Chirolokalen verwacht met hun 

fiets. Het exacte uur wordt nog via de WhatsApp-groepen meegedeeld. 

 

 

Terugkeer naar Herne: 

Op zaterdag 11 juli 2026 mogen jullie jullie kinderen weer komen ophalen aan de 

Chirolokalen. Ons richtuur van aankomst is ongeveer 13u30. Bij vertrek laten we het uur van 

aankomst nog eens weten via de WhatsApp-groepen, zodat jullie steeds op de hoogte 

blijven. De valiezen zullen ook bij de Chiro klaargezet worden, dus deze kunnen meteen 

meegenomen worden. 

 

  



Kampadres 

Chiro Herne  

T.a.v.  

………………………………………………………………………….  

Ulicotenseweg 2  

2328 Hoogstraten 

 België 

 

Kampprijs 

Voor de Ribbels kost het kamp 145 euro.  

Voor de Speelclub, Kwiks, Tippers, Tiptiens en Aspi’s kost het kamp 210 euro.  

Dit komt overeen met 19 euro per dag.  

 

Gelieve dit bedrag te storten VOOR 15 juni op ons REKENINGNUMMER:  

BE08 1036 0049 2413 → met mededeling van naam + afdeling 

Ten laatste 1 juni laten weten of uw zoon of dochter meegaat. 

 

Bagage 

De camion wordt dit jaar geladen op maandag 29 juni van 17u tot 18u aan de Chirolokalen. 

Tijdens dit moment zullen we uw kind ook controleren op luizen, zodat ons kamp jeukvrij 

blijft. Eventuele wijzigingen worden zoals altijd via de WhatsApp-groepen gecommuniceerd. 

Daarnaast zal er op dat moment een bar aanwezig zijn. Jullie zijn van harte welkom om 

gezellig te blijven hangen voor een drankje en een babbeltje. 

  



Leidingsploeg 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanaf dit jaar hebben we een nieuwe VB en een nieuwe kookploeg die dag en nacht 

klaarstaan om ervoor te zorgen dat uw kind een fantastisch kamp kan beleven. Wij willen hen 

graag nog eens bedanken om ons Chiroteam te versterken en mee mogelijk te maken dat ons 

kamp kan doorgaan, met lekker eten, goede ondersteuning en de nodige hulp. 

De allerliefste VB 

Yorick De Becker: 0477/29.74.06 

 

De onmisbare kookouders 

1 juli tot 5 juli 2026: 

• Sanne Defossez: 0473/31.73.60 

• Joke Troncquo: 0494/40.06.10 

1 juli tot 7 juli 2026: 

• Frederik De Bremaecker: 0494/85.00.82 

5 juli tot 7 juli 2026:  

• Sofie Dewit & Christophe Van Eesbeek: 0494/85.64.89  &  0476/48.42.92 

• Peter Joos: 0475/69.30.17 

7 juli tot 11 juli 2026 

• Ine Verdoodt: 0472/32.18.11 

8 juli tot 11 juli 2026 

• Melissa Vrancx: 0498/34.82.55 

• Joke D’Hoekers: 0479/76.51.64 

Ribbelmeisjes 

Giulia, Laïs D. en Laïs C. 

Speelclubmeisjes 

Nele, Youna en Fien 

Kwiks 

Lily, Merel S. en Merel M. 

Tippers 

Nette, Namah en Roos 

Tiptiens 

Axelle, Nesta en Elisa 

Aspi’s 

Lonne en Arrezina  



Zakgeld 

Eigenlijk heb je geen zakgeld nodig op kamp. Alles is in de prijs inbegrepen. Er is dus zeker 

geen gevaar dat je zal verhongeren! Wie postkaartjes wil kopen of wie nog geen postzegels 

mee heeft van thuis, moet dit wel van zijn zakgeld betalen. Het kan wel voorkomen dat de 

kinderen de gelegenheid krijgen om eens iets extra aan te kopen, denk hierbij aan de 

trektocht of tweedaagse. Overdrijf dus niet met zakgeld, maar een beetje geld kan wel fijn 

zijn! 

 

GSM-gebruik 

Op Chirokamp zijn, betekent 10 dagen samenleven met jouw Chirovrienden. Samen doorsta 

je superleuke, maar ook soms moeilijkere momenten. Omdat wij vinden dat de sterkte van 

een Chirokamp ligt in de beleving, hebben wij besloten GEEN gsm’s toe te laten tijdens de 

activiteiten. Indien een lid op het bezit van een gsm betrapt wordt, zullen wij deze 

onmiddellijk in beslag nemen en aan het einde van het kamp terug bezorgen. De Tippers, 

Tiptiens en Aspi’s mogen hun gsm wel meenemen, de regels hieromtrent worden op kamp 

meegedeeld. 

 

Facebook 

Maak jezelf lid van onze Chiro Herne-groep op Facebook en volg onze dagelijkse avonturen 

online. We posten regelmatig leuke foto’s online over onze fijne activiteiten. Indien u liever 

niet heeft dat er foto’s van uw zoon of dochter gepost worden, kan u dit uiteraard laten 

weten aan de leiding. We hebben ook een Instagram-account waar we regelmatig leuke 

updates op proberen te posten! 

 

Noodgevallen 

In noodgevallen kan u steeds de volwassen begeleiding contacteren en kan u via deze weg 

uw kind bereiken. Omgekeerd zal u steeds op de hoogte gesteld worden indien er problemen 

zijn. 

  



Wat nemen we mee? 

We beperken ons tot één valies per persoon! Wegens plaatsgebrek zullen we elke bagage 

naast die ene valies moeten weigeren. Slaapzak of matje mag uiteraard wel apart 

meegegeven worden, net zoals een rugzakje bij het vertrek. Dit jaar zijn er geen bedden 

aanwezig dus alle leden voorzien een luchtmatras en slaapzak. Voor de Tippers, Tiptiens en 

Aspi’s kan een extra dekentje zeker en vast ook van pas komen aangezien zij in tenten slapen. 

- handdoeken                                                                    - kussen 

- washandjes                                                                      - slaapzak 

- zeep                                                                                  - zaklamp 

- shampoo                                                                          - schrijfgerief 

- kam                                                                                   - lectuur 

- tandpasta                                                                         - extra dekentje 

- tandenborstel                                                                  - luchtmatras 

- bekertje                                                                            - trekrugzak ( Tippers, Tiptiens en Aspi’s) 

- pyjama of slaapkleed                                                      - verkleedkledij in thema 

- zwemgerief                                                                       - lunchpakket 

- badhanddoek                                                                    - zonnecrème 

- T-shirts                                                                                - doopkleren 

- warme truien                                                                     - knuffel 

- shorts                                                                                   - zakgeld 

- lange broeken, training                                                     - zakdoeken 

- regenjas                                                                                - drinkbus 

- pantoffels                                                                              - rugzakje 

- stevige (stap)schoenen  

- voldoende ondergoed  

- voldoende kousen  

- zak voor vuil linnen  

- wasspelden  

 



Extra informatie voor de bagage 

Wat laten we thuis?  

- Kilo’s snoep  

- Stinkvoeten  

- Ons slecht humeur  

- De jongens 

 

We zouden ook weer willen vragen om ALLES zorgvuldig te naamtekenen (naam + 

voornaam). Dit om te vermijden dat we zoals elk jaar op het einde van het kamp weer een 

heleboel spullen terugvinden die zogezegd van niemand zijn.  

 

Ook dit jaar vragen we dat alle leden iets meenemen om de kampkosten wat te drukken:  

Ribbels: Kellogs met chocolade, Honey pops of Smacks  

Speelclub: Rode grenadine  

Kwiks: Kellogs met chocolade, Honey pops of Smacks  

Tippers: Nutella 

Tiptiens: dweilen 

Aspi’s: afwasmiddel 

 

Gelieve dit NIET in je valies te steken, maar apart af te geven met de bagage op 29 juni. 

 

Reisdocumenten: 

Deze documenten hou je zelf bij:  

- Paspoort/KidsID  

- Extra vignetjes  

 

Dit geef je af aan de leiding op 29 juni:  

- Medische fiche (te vinden op de Chiro Herne website)  



RIBBELMEISJES 

Hey liefste ribbeltjes,  

Zoals jullie weten gaan wij binnenkort op kamp :)) Wij zijn er in ieder geval al klaar voor om 

met jullie een fantastische 7 dagen te beleven. We kijken er naar uit om met jullie spelletjes 

te spelen en veeelll samen te lachen. Om te testen of jullie er ook klaar voor zijn hebben we 

alvast een spelletje gemaakt! Als je op het einde alle gevonden letters achter elkaar plakt, 

kom je het kampthema te weten  

Tot snel  

Groetjes  

de ribbelleiding  

 

 

_aterfles  

t_nt  

_laapzak  

_andenborstel  

_indernis  

sp_lletjes  

_ugzak 

wa_deltocht 

 

Zet nu alle letters achter elkaar op de lijntjes, wat is het kampthema?  

_ _ _ _’ _ _ _ _ 

  



SPEELCLUBMEISJES 

Yihaaaaaaa liefste speelclubbers!  

Deze zomer trekken wij samen voor 11 dagen naar de Far West! Neem jullie cobwoyhoeden 

en botten dus maar al klaar, want het belooft een avontuur te worden om nooit te vergeten. 

We gaan samen galopperen door de prairies en de zotste avonturen beleven!  

In het Wilde Westen loert achter elke cactus wel een verrassing. Zijn jullie dapper genoeg om 

echte cowgirls te worden? Wij kunnen alvast niet wachten om samen met jullie te lachen, 

spelen en er een onvergetelijk kamp van te maken. Oefen dus jullie beste ‘YEEHAW’ , smeer 

jullie stembanden en maak jullie klaar voor 11 geweldige dagen.  

Veel liefs,  

Fien, Youna & Nele xxxxxxx 



KWIKS 

                           WANTED: de stoerste Kwik-cowgirls van het Wilde West’Hern!                            

In het verre Westen is er groot nieuws… een groep dappere cowgirls is uitgenodigd om deze 

zomer op het SPANNENDSTE kamp ooit te vertrekken!  

De beroemde sheriffs Merel, Lily en Merel hebben versterking nodig van hun beste 

hulpsheriffs: 

• Sheriff Night Star Nell   

• Sheriff Lucky Lasso Laure           

• Sheriff Wildflower Laura    

• Sheriff Legend Lucia   

Zorg dus dat jullie helemaal klaar zijn voor een week vol plezier, gekke spelletjes, superveel 

lachen en de zotste cowgirl-avonturen! We gaan elkaar nog beter leren kennen, samen de 

gekste dingen beleven en vriendschappen maken die alleen maar nog sterker worden  

Dit wordt een kamp waar nog lang over verteld zal worden in het Wilde West’Hern… 

YEEHAW, Kwiks!               

 

 

  



TIPPERS 

Hey liefste tippertjes  

Wij kijken al superhard uit naar het kamp!! Het wordt dit jaar een echt wild west-avontuur, 

dus haal jullie innerlijke cowgirl maar al boven Denk aan leuke spelletjes, spannende 

verhalen en natuurlijk keiveel plezier samen!  

Wij staan alvast klaar om er samen met jullie een onvergetelijke tijd van te maken. Dus begin 

maar al te oefenen op jullie beste “Yeehaw!”  

Groetjes van jullie allerleukste leidsters,  

Nette, Namah & Roos  

  



TIPTIENS 

Yeeeehaaawww cowgirlss  

Doet u cowboybotten en uwen cowboyhoed maar aan want wij trekken voor 10 dagen naar 

‘t Wilde Westen van Hoogstraten!!! ziet da ulle pjeiren goed gezadeld zijn want dees kamp 

wordt EPISCH! Het wordt een kamp me vurige duels, stoffige dorpen en late avonden met 

country muziek. En misschien eens een linedanceke of 2. Geen gezever, geen half werk. In 

het Wilde Westen telt maar 1 ding: lef. Laat zien wat ge waard zijt, sta recht in u bottinnen en 

ga all-in.  

Wij hebben er in ieder geval super veel zin in, hopelijk gellen ook!!  

Sheriff Wellens, Sheriff Moyson en Sheriff Ghyselinck 

  



ASPI’S 

 WANTED  

Gezocht: een groep onverschrokken cowgirls voor het wildste avontuur van het jaar… KAMP 

IN HOOGSTRATEN!  

Na legendarische zondagen zijn ze klaar om het Wilde Westen te veroveren. Gewapend met 

lef, een scherpe blik en een stevige dosis durf trekken ze samen op pad.  

Deze bende staat bekend in heel het land: nergens laten ze een spoor achter zonder chaos, 

gelach en verhalen die nog jaren meegaan. Geen uitdaging is te groot, geen spel te wild. 

Verwacht zinderende dagen, spannende duels en nachten vol geheimen rond het kampvuur. 

Maar let op… voor je het weet zit je midden in hun avontuur.  

YIEEEHAAAAA COWGIRLS   

Kusjes van de sheriffs xxx 

 

  



Sparen jullie mee?  

Wij kunnen smullen van gratis pasta op kamp en hebben jullie hulp nodig! Verzamel samen 

met ons de barcodes van alle Soubry verpakkingen en bezorg ze voor de laatste Chirozondag 

aan onze leiding.  

Meer info vind je op www.soubryopkamp.be   

Alvast bedankt! 

  

http://www.soubryopkamp.be/


 

 


